
 

 

 

 

                    Politie en Brandweer  
28 juli – 3 augustus2023 

                                LANDGOED DE BARENDONK  

                    En wij verblijven in de “Vlaamsche Schuur” 

 

 
 

 
Wij waren daar met :  van links naar rechts……. 
 

Henk, begeleider Ad, Eppo, Armand, begeleider Emmy, Thijs, Rik(op de 
bank) en Jorrit.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
AANKOMST REIS DAG 1 
 
Ad en Emmy zijn vroeg vertrokken uit Groningen naar Arnhem 
om op tijd te zijn voor als de vakantiegangers arriveren. 
In Arnhem aangekomen … nog geen bus….. paniek sloeg beetje toe..  
haha. Gelukkig bleek dat de bus onderweg was naar Arnhem. 
Hij was nog in gebruik. 
Vervolgens de bus geladen en ondertussen waren Thijs, Eppo en 
Armand aangekomen en hebben we kennis gemaakt met elkaar.  
In Beers aangekomen hebben de drie mannen geholpen de bagage uit 
de bus te halen. 
 
Rik, Jorrit en Henk werden ondertussen ook gebracht. 
                       DE VAKANTIE KAN BEGINNEN !  
 
Na het avondeten met toetje hebben we elkaars namen geoefend en 
hebben we de wensen voor deze vakantie doorgenomen. De wensen 
waren: taart eten, pizza eten, patat eten, poffertjes eten, 
marechausseemuseum in Buren bezoeken en chinees eten.   
 
     DAG 2 
 
We beginnen met een heerlijk ontbijt en daarna met de bus naar Malden 
voor het welkomst gebakje: en dat was er niet zomaar één… wat een 
keuze! 
Het was wel moeilijk hoor om ervan af te blijven tot de drankjes kwamen 
want de taartjes stonden al lang op tafel. Een enkeling kon ook echt niet 
wachten! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarna nog gewinkeld en kaartjes uitgezocht om te versturen.  Toen we 
thuis kwamen hebben we heerlijk gegeten en zijn nog even kalfjes gaan 
knuffelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag  3 

De zondag begonnen met een heerlijk ontbijt met o.a. een zelfgemaakte 
smoothie, gekookt ei en een lekkere krentenbol. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Daarna nog taartjes gegeten met een kop koffie en vertrokken naar 
Buren om het marechaussemuseum te bezoeken. Iedereen genoot van 
de verschillende tentoonstellingen, paspoort dat ze kregen en het 
passen van de kostuums.  
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

                                                            Iedereen wilde natuurlijk op de motor! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
                                             
 
 
En dan nog in de auto’s op het buitenterrein:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boeven in de boevenbus!  
 
 
 
 
 
 
 
 
                            



 

 

 

 

In het museum was een optreden van een band Helen genaamd, maar 
de groep wilde daar niets drinken en wilde graag naar een McDonald’s!  
 

Na genoten te hebben van een drankje of wat anders weer doorrrrrrr!   
 
Op naar de Chinees. Iedereen heeft zijn wensen doorgegeven en thuis 
smullen we er met z’n allen van.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weer 2 wensen van de vakantiegangers ingelost…  top.  
 



 

 

 

 

 

Dag 4 
 

Vandaag hebben we weer wat bijzonders voor de mannen in petto, 
Een mooie verrassing is het museum voor Nostalgie en Techniek 
VAN SCHAYIK in Langenboom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na deze bijzondere verzameling met van alles, met name de 
verzameling brandweer- en politie spullen was dit voor de gasten een 
grote verrassing, op weer naar ons landgoed.  
 
Daar heerlijk poffertjes gegeten  mmmmmm  dat ging er ook goed in. 



 

 

 

 

Onze hulp koks Armand en Eppo hebben ons geweldig geholpen en 
lekkere poffertjes gemaakt voor ons . 
Dank jullie wel Armand en Eppo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
  Totaal onverwacht kwam ineens de politie voorrijden. 
 
                                                             VERRASSING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jorrit heeft nog een presentje als dank voor de komst en tijd die de 
politie mensen voor ons handen vrij gemaakt en dat deed hij heel 
goed….zeer goed gesproken namens ons allemaal dank je wel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierna de politie mensen uitgezwaaid en even bijkomen met wat drinken 
en lekkers. De cap met hulpagent erop maakte iedereen erg blij. 
 
Maar er stond nog een welkome verrassing op de lijst…. 
 
ETEN daar zijn we gek op. 
 
Dus werd het tijd om ons te begeven naar een restaurant. 
Dat vinden wij geen straf. 
Op naar de Heikant. 
 
Wat willen we biefstukje of schnitzel of anders …. Ehhh nee dank u    
doe ons maar een groot bord PATAT daarbij een GEHAKTBAL, SATE of 
FRIKANDEL  dat is veeeeelllll  lekkerder.  
 
Zo gezegd zo gedaan. 
  



 

 

 

 

  
 

Valt niets meer over te zeggen/schrijven… de foto zegt genoeg. 
 
Met volle buik terug naar ons verblijf en we sluiten de dag af met ijs, en 
nog een drankje en dan gauw naar bed. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Dag 5 
 

Na ons ontbijt even rustig aan en in overleg besloten dat we zin hebben 
in een in koffie en iets lekkers erbij op een terrasje. 
Terrasje ging helaas niet door want het regende dus we zijn binnen gaan 
zitten. De koffie/thee met versnapering smaakte er niet minder om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook deze dag hebben we een GROTE verrassing voorbereid.. 
regelmatig wordt er al om gevraagd 
         HOOGTEPUNT   vandaag   BRANDWEERKAZERNE 
 
  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

Dit vonden de mannen wel heeeellll erg leuk.  Hun dag kan niet meer 
stuk. 
 
Even thuis bijkomen, lekkere ijsjes en drinken en na genieten van deze 
mooie ervaring. 
 
Na overleg met de groep besloten om dit te vieren met een lekker 
etentje. 
 
Wederom lukte het niet om sperziebonen met aardappeltjes aan te 
smeren, men koos uiteraard voor grote pizza’s etc. onder het mom van 
we hebben nu vakantie.  
 
Het was allemaal weer erg lekker. 
 
 
  

 
Dag 6 
 
Een spannende dag voor Thijs die vandaag zijn verjaardag met ons viert. 
Nadat hij was toegezongen en door iedereen gefeliciteerd, begonnen we 
aan het ontbijt. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Vervolgens zijn we in de bus gestapt en hebben we in Malden koffie en 
gebak genuttigd. Want we zijn reuze dol op taart en een verjaardag moet 
natuurlijk met taart worden gevierd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna zijn we gaan lunchen in ons favoriete restaurant en reden in de 
stromende regen naar Nijmegen waar alweer een grote verrassing was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

We mochten op de politieboot! Maar daarvoor moesten we eerst een 
lange steile trap af. Maar dat ging gelukkig goed.  We werden daar 
ontvangen door Babette, Vera en Jaap. Wat een geweldige ervaring! 
Heel veel dank aan Denise (van kantoor) en de politiemensen die dit 
voor ons hebben mogelijk gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De politieboot                                         De brandweerboot  
 
 



 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 7 – (Dag en datum) 
 

 

 

 

Kapitein Henk                                                                               Kapitein Armand 

 

 

 

 

 

     De jarige kapitein                                                            Thijs           

 



 

 

 

 

Even relaxen op het landgoed en dooorrrrr 

Wij hadden nog één laatste verrassing geregeld….De 

pannenkoekenboot. 

 

Lekker pannenkoeken eten zoveel je maar wilt, wat wil je nog meer en 

de boot vaart echt, 70 minuten lang en dan is het feestje voorbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dag 7  De laatste dag, koffers inpakken en in bus ermee en dan gaan wij 

het landgoed verlaten. 

 

De gasten zijn best wel wat vermoeit van alle uitstapjes etentjes etc. en 

maar toch vinden ze het jammer dat de vakantie alweer voorbij is. Er 

waren zelfs traantjes bij het afscheid. 

 

Ad en Emmy bedanken jullie voor de mooie vakantie. Met elkaar hebben 

we een mooie week gehad en alles is perfect verlopen. 

 

De begeleiders wensen alle mannen een fijn en gezond leven en graag 

tot ziens op de reünie of een volgende reis.  

 

Als laatste nog een foto waarop te zien is dat onze persoonlijke 

beveiliging geheel op orde is. 

 

Henk waakte samen met Jorrit over ons in hun mooie en toepasselijke 

outfit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt !  



 

 

 

 

 
 
Wist je dat: 
 
Eppo ’s avonds Emmy voorlas uit een boekje? En hij heel goed kan lezen? 
 
Henk in zijn politie uniform er bijna als een echte agent uitziet? 
 
Jorrit en Henk een marechausseebaret hebben gekocht met een niet van echt 
te onderscheiden logo? 
 
De hele groep goed kon eten? Na een uitgebreid etentje er ’s avonds altijd nog 
om chips en toastjes werd gevraagd? 
 
Rik graag volgend jaar een marine vakantie wil doen? 
 
Armand met zijn skelter vuilnis heeft weggebracht? 
 
Eppo en Armand poffertjes gebakken hebben? En wij daar allemaal van hebben 
gesmuld?  
 
Thijs de groep heeft getrakteerd op slagroomsoesjes met zijn verjaardag? 
 
Armand de enige die blij was om naar huis te gaan omdat hij door zijn zus 
wordt opgehaald en voor het eerst bij haar in Harderwijk mag logeren?   
 
 
 



 

 

 

 

 


